
 
 

75 Jaar samen bouwen aan schaaktoekomst in Limburg  
 
Beste schaakvrienden! 
 
Schaken is een merkwaardige sport. De buitenwereld denkt nog wel eens dat schaken puur 
individueel is, dat het saai zou zijn. Inderdaad kan schaken introvert en egocentrisch zijn. Maar dan 
wordt vergeten, dat we toch communiceren met die ander en daarin ook komen tot ontmoeting. Dat 
ontmoeten is in een tijd, waarin de contactarme communicatie middels bijvoorbeeld e-mail 
toeneemt, juist zo belangrijk.  
 
Maar op dit moment staan we even stil bij een afgelegde weg van 75 jaar, waarlangs we tot aan nu 
gekomen zijn. In deze uitgave kan iedereen zien hoe bloemrijk die weg geweest is, maar ook 
hoeveel energie en idealisme erin het schaken in Limburg is geïnvesteerd. Dan worden we ons 
misschien ineens bewust, dat we groot kunnen zijn, omdat we op de schouders mogen staan van 
onze voorgangers en van allen die tot nu hun steen(tje) aan ons Limburgse schaken hebben 
bijgedragen. Zo om ons heen kijkend terug en vooruit kunnen we weer nieuwe en creatieve ideeën 
opdoen. Staande op die schouders kunnen we aldus goed toegerust die zich in steeds groter 
tempo ontwikkelende moderne wereld in stappen. De LiSB is daar blij mee, want wij willen in 
Limburg samen bouwen aan toekomst, samen delen dus in ontmoeting. 
 
Het afgelopen jaar 2001 was het internationale jaar van de vrijwilliger. Als vrijwilligers gaven en 
geven ook wij samen de schaaktoekomst vorm en hebben wij onze maatschappelijke betekenis. 
Daarom wil ik u de volgende overweging (bron: AHD Venlo-Blerick) niet onthouden. Ik hoop en 
vertrouw dat we daaruit mede veel kracht en inspiratie kunnen putten, om energiek met onze 
toekomst in het land van Caissa aan de slag te gaan. 
 
Vrijwilliger zijn… 
is vrijwillig 
maar niet vrijblijvend 
is verbonden 
maar niet gebonden 
is onbetaalbaar 
maar niet te koop 
is positief denken 
is positief doen 
met als enig doel 
voor de ander en jezelf 
een goed gevoel. 
 
Hans Cuppen,  

voorzitter Limburgse schaakbond. 


