
 

Sjaak Mat: een 
verzetje door 
een zetje 
 
In 1977 begonnen enkele 
enthousiastelingen uit 
Meerssen met een clubje 
waarin zowel schaken als 
dammen aan bod kwamen. De 
vereniging tooide zich met de 
indrukwekkende afkorting 
E.V.D.E.Z. en daarachter gaat 
schuil: Een Verzetje Door Een 
Zetje. 
Het eerste jaarverslag is te 
vinden op kladblaadjes, die 
verzameld in een envelop in 
ons archief liggen. De 
toenmalige voorzitter deed zijn 
uiterste best om de vereniging 
zo goed mogelijk te 
karakteriseren. Het was geen 
grapje van hem, maar uit de 
eerste zin van zijn verslag blijkt 
dat wij toen al geen problemen 
met rokende denksporters 
kenden, want : "Daar er over de 
gehele wereld geschaakt en 
gedampt wordt, kwamen wij op 
het idee daarmee ook te 
beginnen. Men richtte zich 
steeds meer op het schaken en 
mede als gevolg 
daarvan werd de naam 
omgedoopt in Sjaak Mat. 
De vereniging heette nu 
anders, maar meerdere 
kenmerken uit de beginperiode 
zijn nog aanwezig. Zo wordt 
een warme sfeer gecombineerd 
met betrokkenheid bij de 
schaaksport. Deze komt onder 
meer tot uiting in onze interne 
competitie. Soms gaat het er 
fanatiek aan toe. Zo zette 
enkele jaren geleden de heer 
Stegen zijn tegenstander mat 
met de volzin: "mat". Die 

tegenspeler, ook geen 
breedsprakig iemand, 
antwoordde: "shit". Hij gaf op, 
maar zag later dat het helemaal 
geen mat was. Sindsdien is het 
'Stegenmat'  bij ons een 
gevleugelde uitdrukking. 
De vermelde betrokkenheid 
zien wij eveneens terug in onze 
deelname aan de tweede 
klasse van de LiSB-competitie, 
de organisatie van een jaarlijks 
triatlon schaaktoernooi en het 
participeren in het open 
kampioenschap van Maastricht.  
 
Goed onderling contact. 

Met recht mogen wij Sjaak Mat 
als een actieve club 
omschrijven. Dat krijgt nog 
meer waarde als men weet, dat 
de vereniging geen omvangrijk 
ledenbestand kent. In de loop 
der jaren telden wij steeds zo’n 
vijftien á twintig leden, met alle 
voor- en nadelen die daar aan 
verbonden zijn. Zo betreuren 
wij het dat wij nu geen 
jeugdafdeling hebben, maar 
daar staat een goed onderling 
contact tegenover. Verder 
worden de clubavonden 
goed bezocht.  
 
25-jarig bestaan.  

In 2002 vieren wij ons 25-jarig 
bestaan en met een warm 
gevoel kijken wij op 
de afgelopen jaren terug. Zo 
herinneren wij ons, dat Sjaak 
Mat ter gelegenheid van het 20-
jarig bestaan tegen SV Attaque 
uit Valkenburg speelde.  
 

* Beeld van een van de 
triathlontoernooien die Sjaak Mat 
organiseerde. Op de voorgrond Jan 
Bergers (links) en Jo van 
Schevikhoven. 

 
Deze ontmoeting werd door 
veel spelers bijgewoond en ook 
de burgemeesters van 
Meerssen en Valkenburg gaven 
acte de presence.  
Tot nu toe brachten wij geen 
'grote kampioenen' voort, maar 
meerdere personen 
staan wel in ons geheugen 
gegrift. Zo kwam een jaar of 
tien geleden opeens een 
70plus schaker in ons lokaal 
opduiken, Wilhelmus Fust 
geheten. Hij speelde tegen vier 
van onze beste spelers en 
versloeg die met gemak. Een 
paar weken later werd hij 
profschaker. Wilhelmus 
speelde namelijk om 25 gulden 
thuis tegen de voorzitter van 
Sjaak Mat. Wilhelmus won, 
kreeg zijn geld uitbetaald en 
tegen een uur 's nachts 
begeleidde de voorzitter hem in 
de stromende regen per 
fiets van Meerssen naar 
Valkenburg. Onderweg vertelde 
Fust onder andere dat hij 
wereldkampioen wielrennen 
was geweest. Een markant 
persoon, die later verhuisde 
naar een dorp in Groningen, 
waar alleen de dominee 
schaakte. Helaas vernamen wij 
nooit meer iets van hem…. 
 

Jo van Schevikhoven, 
secretaris 

 


