’t Pionneke,
net als LiSB
75 jaar oud

R.S.C. ‘t Pionneke bestaat
evenals de LiSB dit jaar 75
jaar. Het bestuur en al haar
leden van ‘t Pionneke
feliciteren de LiSB met dit
jubileum. ‘t Pionneke heeft
samen met de LiSB reeds
een hele geschiedenis achter
de rug.

Reeds voor 1926 werd er in
Roermond driftig geschaakt in
de huiskamers door twee
verenigingen. Deze twee
clubs waren de Roermondse
schaakclub en “het lollige
Pionneke”. De naam van “het
lollige Pionneke” was voor die
tijd toch ietwat te, en derhalve
veranderden de leden van
“het lollige Pionneke” de
naam van hun clubje in 't
Pionneke. Op 26 september
1926 werd het samengaan
van beide clubs beklonken en
werd het heden ten dage
bekende R.S.C. t Pionneke
geboren.

‘t Pionneke heeft 75 jaar lang
aangetoond een zeer hechte
club te zijn waarbij het
schaken belangrijk is maar
niet altijd de boventoon heeft.
De gezelligheid van de club is
door heel Nederland bekend.
Dit wordt onder andere
gedemonstreerd door het feit
dat de beheerder van het
clublokaal in de Jo Gerrishal,
waar de club al meer dan 25
jaar bij schaakt, op de
clubavonden zijn langste dag
maakt. Het komt regelmatig
voor dat men de zon reeds
ziet opkomen bij het verlaten
van het clublokaal.

Het feit dat deze club reeds
75 jaar een zeer hechte club
is, wordt aangetoond door het
feit dat deze club pas aan
haar vijfde voorzitter toe is.
Voor de huidige voorzitter
Dick Klokgieters gingen Jo

Janssen, Henk Castelijn,
Jean Cartigny en J. Krijger
voor. Het betekent niet dat
het er in deze club loom aan
toe gaat, absoluut niet. Op de
ledenvergaderingen wordt elk
jaar pittig gediscussieerd,
maar na afloop wordt
ongeacht de uitkomst van de
discussie weer prettig
geschaakt, gekaart en
gedobbeld. Deze manier van
samen een club dragen is de
verklaring dat ‘t Pionneke
altijd een constante factor is
en zal blijven binnen de LiSB.
Sportief heeft R.S.C. ‘t
Pionneke in het verleden en
ook tegenwoordig veel
bijgedragen aan het niveau
en de wijze van schaken in
het Limburgse land en ver
daar buiten. In 1948 werd
R.S.C. ‘t Pionneke voor het
eerst kampioen van Limburg.
Anno 2002 hebben we het
beste team van Limburg. ‘t
Pionneke is met name trots
op het feit dat dit team
bestaat uit eigen talenten en
daarvoor nooit de beurs heeft
behoeven te trekken. R.S.C. ‘t
Pionneke heeft in het
verleden vele Limburgse
kampioenen voortgebracht en
hoopt dat ook in de toekomst
nog meermalen te doen.
Het voorgaande betekent niet
dat je bij R.S.C. t Pionneke
alleen maar terecht kunt als je
goed kunt schaken. Bij R.S.C.
‘t Pionneke kun je terecht als
je dik, dun, lang, klein, bruin,
blank, dom, slim, sportief, niet
sportief, man, vrouw of alle
andere varianten van het
menselijke bestaan bent.
R.S.C. ‘t Pionneke heeft maar
een eis en dat is dat je het
schaken leuk vind.

Dick Klokgieters, voorzitter

*’t Pionneke heeft vele grote
namen naar Roermond gehaald.
Hier zijn de organisatoren in
bespreking met enkele
grootmeesters als

voorbereiding op de simultaan in
1975: v.L.n.r. Castelijn, Hlbner,
Janssen, Smejkal, Hort, Geller,
Slijkhuis en Oosterhagen.

Schaken overdag

Het schaakleven van de
gemiddelde club bloeit
traditioneel in de avonduren.
De clubs in onze provincie
hebben een vaste
doordeweekse clubavond
(alleen SV Brunssum speelt
op zaterdagmiddag).

Er is de laatste jaren een
trend dat naast de vaste
clubavond ook overdag wordt
geschaakt, waarbij met name
veel ouderen te zien zijn. De
Aaj Pionne in Roermond
begonnen ruim zes jaar
geleden al met wekelijkse
schaakmiddagen. Ze vormen
een flinke groep van
55-plussers die op woensdag
om 14.00 uur achter de
borden plaatsnemen in de “Jo
Janssen-zaal” van de sporthal
in Roermond.

Het middagschaak zit flink in
de lift, want steeds meer
clubs bieden de mogelijkheid
om ook overdag te spelen.
Dat gebeurt nu bijvoorbeeld
regelmatig in Schaesberg,
Heerlen, Elsloo, Geleen,
Roermond en Weert.
Belangrijk is overal het
‘sociale gebeuren’: naast het
schaken een glaasje en een
praatje. Ook houden de
overdagschakers zo nu en
dan uitwisselingen met
andere ‘overdaggroepen’




