J’Adoube werkt
goed samen met
naburige clubs

De S.V. J'adoube vindt haar
oorsprong veertig jaar geleden
in de oprichting van de
Schaakvereniging Gronsveld,
waar in 1962 een vijftiental
leden deel van uitmaakte. Het
vinden van een rustige plek
waar de schaakgeest gescherpt
kon worden en het ook
aangenaam vertoeven was,
werd gevonden in de
“Bewaarschool”, welke met
stookolie op temperatuur moest
worden gebracht, zo blijkt uit de
verslaglegging van die tijd.

De eerste schaakklok.

Al meteen werd een begin
gemaakt om de vereniging een
duurzame basis te geven.

In 1963 werd de eerste
schaakklok aangekocht,
hetgeen in die tijd een aanslag
op het budget betekende. De
geestelijkheid voorzag de
vereniging van een goed
gesternte in de persoon van
kapelaan Thijssen, die actief
mee schaakte.

Naast de interne competitie
vonden in de zestiger jaren al
externe partijen plaats tegen
K.N.P., PLEM en de
vriendenkring Snel (later ‘t
Vrolijk Paardje genoemd).

De S.V. Gronsveld kenmerkte
zich als een groep schakers
met een goede onderlinge
betrokkenheid. Het elitair
gehalte welke de meeste
schaakverenigingen in die tijd
werd toegedicht viel in de
praktijk wel mee.

Al snel werd duidelijk dat
behoud en uitbreiding van
ledenaantal niet alleen bepaald
werd door het schakend
vermogen, maar evenzeer het
gezellig samenzijn na de
wedstrijden.

Jaarlijkse feestavond.

De jaarlijks terugkerende
feestavonden bevorderden
ongetwijfeld de saamhorigheid,
een traditie die de afgelopen
veertig jaar zoveel mogelijk in
stand gehouden werd.

De schaaklocaties in “café
Vliegen” en “De Grenadeer”
boden daartoe de gelegenheid.

Het ledenaantal fluctueerde in
de jaren zestig en zeventig
tussen de 15 en 24 leden.

Na het verlies van 7 leden, die
in 1977 te Banholt hun
schaaklocatie dichter bij huis
vonden en de vereniging De
Juiste -Z- vormden, bleek de
vereniging toch een trouw
ledenaantal te houden.

In 1985 werd besloten aan de
bondscompetitie te gaan
deelnemen. Het seizoen 1985-
1986 werd begonnen in de
derde klasse.

Uiteraard werd 1987 een van
de hoogtepunten toen de club
haar 25-jarig bestaan vierde en
de populaire Hans B6hm een
schaaksimultaan gaf tegen
veertig schakers uit Gronsveld
en de regio. In 1988
promoveerde het bondsteam
naar de tweede klasse.

Jeugdafdeling.

In 1989 werd een jeugdafdeling
opgestart, waar na een
intensieve werving veel
jeugdleden uit Eijsden,
Gronsveld en De Heeg
(Maastricht) op af kwamen.
Maar liefst 77 van de 80
aangemelde leden behaalden
hun pionnendiploma en er
volgden een reeks van
succesvolle jaren met
ereplaatsen in diverse
competities.

In 1990 werd mede door het
grote aantal jeugdleden uit De
Heeg besloten van Gronsveld
naar De Heeg te verhuizen. Dit
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had als gevolg dat de naam
S.V. Gronsveld niet meer
gehandhaafd kon worden.
Gekozen werd voor de naam
S.V. J'adoube. Helaas
degradeerde het bondsteam in
1991, mede door onvolledig
aantreden, naar de derde
klasse. Het verblijf hierin was
van korte duur, door het
kampioenschap in 1992.

In 1996 bereikte de vereniging
een nieuw hoogtepunt met de
promotie naar de eerste klasse.
Dat niveau was echter iets te
hoog, wat resulteerde in
degradatie in 1997.

Samenwerking.
Vanaf deze tijd volgden wij de
landelijke tendens wat betreft
het ledenaantal, een continue
daling zette zich in. Wat
resulteerde waren de trouwe
seniorleden, die nu nog zowel
intern als extern hun traditie
van schaken gecombineerd
met saamhorigheid voortzetten.
Het lage aantal leden wat nog
interesse had om op
bondsniveau te schaken,
noodzaakte ons om uit te kijken
naar samenwerkingspartners.
Deze werden gevonden in de
verenigingen De Juiste -Z- en
Cayer. Sinds 2000 spelen nu
vier teams gevormd uit leden
van deze verenigingen in de
bondscompetitie.
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