
                          
 

Schinnen: klein, 
maar levendig 
en enthousiast  
 
De eerste bijeenkomst van 
degenen die werkzaamheden 
wilden verrichten voor de op te  
richten schaakvereniging vond 
plaats op zaterdag 18 februari 
1995 in “De Pimpel” te  
Oirsbeek. Op initiatief van de 
toenmalige voorzitter van de 
Limburgse schaakbond, Frank 
Clevers, was deze bijeenkomst 
georganiseerd. Het initiatief 
paste in het kader van het 
“witte-vlekkenplan” dat tot doel 
had om te komen tot 
schaakverenigingen op “witte 
vlekken” in de provincie.  
Er werd een “comité van 
oprichting” geïnstalleerd en na 
diverse bijeenkomsten werd op  
24 april 1995 officieel de 
“Schaakvereniging Schinnen” 
opgericht. Hierbij waren  
zeventien personen aanwezig; 
waaruit de vergadering de 
volgende personen in het 
dagelijks bestuur koos : 
Jos Severens uit Puth 
(voorzitter); Jos Wetzels uit 
Oirsbeek (secretaris), Jo 
Brakele uit Amstenrade (2

e
 

secretaris) en Ad Gorissen uit 
Doenrade (penningmeester). 
Conceptstatuten, huishoudelijk 
reglement en begroting  
(optimistisch gebaseerd op 26 
leden) werden goedgekeurd. 
De clubavond werd vastgesteld 
op de woensdag. Na enkele 
clubavonden bleek dat het 
“clublokaal” op woensdagavond 
bezet bleek en werd 
uitgeweken naar “café 
Parkzicht” in Amstenrade waar 
dan ook de eerste competitie-
wedstrijd plaatsvond op 19 
november 1995. Op 4 januari 
1996 werden de statuten 
notarieel vastgesteld en de 
eerste ledenvergadering werd 
gehouden op 24 januari waarbij 
de gehele vereniging (totaal 11  

 
mensen) aanwezig was. Ook 
werd – in 1996 – naast de 
competitie meegedaan aan de 
“bekercompetitie” van de LiSB; 
en ons viertal bestaande uit 
Boro en Risto Andric, Hans 
Plasman en Leo Maasen 
wonnen deze competitie 
(hetgeen uiteraard “gepast” 
gevierd werd). Daar de 
secretaris zijn functie neerlegde 
werd op 21 oktober 1996 een 
extra ledenvergadering 
ingelast waarbij C.Döpp als 
nieuwe secretaris werd 
aangesteld en afgesproken 
werd een actie te ondernemen 
voor het aantrekken van 
nieuwe leden. 
In 1997 werd gestart met een 
ledenwerfactie die gericht was 
op drie doelgroepen, te weten 
“bejaarden”; senioren en de 
jeugd. Ondanks dat alle moeite 
werd gedaan om deze groepen 
te benaderen, was het resultaat  
nihil. Maar natuurlijk laat SV 
Schinnen zich niet uit het veld 
slaan. Het parool luidt altijd: “wij 
gaan door!” 
Op 23 september 1997 is het 
totaal ledenbestand (8 stuks) 
aanwezig en wordt besloten 
van verenigingslokaal te 
veranderen (naar “Het Centrum 
te Schinnen) daar een ander 
eigenaar is geworden van 
“Parkzicht”. 
Op 10 maart 1998 trad de 
voorzitter af en werd J. Wetzels 
gekozen als opvolger. Verder 
viel in 1998 ook nog de 
deelname te noteren van Boro 
Andric aan de Limburgse 
Kampioenschappen (toch wel 
een felicitatie waard). Dat jaar 
werd als clublokaal gekozen: 
“In de Vrie” te Oirsbeek. De 
“inspanningen” ten behoeve  

 
Beeld van een van de eerste 
bijeenkomsten van de vereniging: 
Karel Döpp (links) en Jo Brakelé  

 
van de jeugd beginnen toch wel 
wat vruchten af te werpen, want 
een tiental jeugdleden meldt 
zich aan om “op het schaken te 
zitten”. 
Ook in 1999 worden de 
inspanningen in verband met 
het verkrijgen van nieuwe leden 
voortgezet (misschien gloort er 
hoop: twee dames zouden lid 
willen worden – afwachten?) en 
er wordt een nieuw 
“gemeenschapshuis” gebouwd 
(aantal leden: senior 7 – jeugd 
10). Op de jaarvergadering van 
2000 zijn er geen 
bijzonderheden; een gunstige 
ontwikkeling is de voortgang en 
het enthousiasme van de 
jeugd. Als “leerproces” en 
“wedstrijd-ervaring” worden met 
onze jeugd zowel intern als 
extern wedstrijden gespeeld: 
ervaring: de vriendschappelijke 
wedstrijden waren leerzaam en  
leuk; jeugdcompetitie was niet 
geweldig en de voorronde voor 
het Limburgs jeugdkampioen- 
schap was leerzaam (althans 
volgens onze jeugdleden). 
Ook in 2001 is er eigenlijk niets 
bijzonders te melden of het zou 
moeten zijn dat onze huidige 
seniorleden vanaf de oprichting 
nog steeds lid zijn van onze 
vereniging, een drietal 
jeugdleden “meespelen” voor 
het Limburgs kampioenschap 
en de “euro” voor de deur staat.  
Tot slot: als kleine doch 
levendige schaakvereniging 
blijven wij enthousiast en 
energiek en wensen de LiSB 
van harte proficiat met hun 75-
jarig bestaan. 


